
Willeke Alberti Samen zijn 
 
M'n vriendje, mag ik even met je praten  
Want 't verward me, wat er met ons twee 
gebeurt  
Heb jij dat ook, gevoel van angst dat je 
bekruipt  
Als je alleen bent  
Want 't is alsof de dagen zonder jou zo hol en 
bijna leeg zijn  
Heb jij dat ook, gevoel van onrust dat 't niet 
voor altijd  
Door kan blijven gaan  
Zal die twijfel voor ons blijven bestaan  
 
Samen zijn  
Is samen lachen, samen huilen  
Leven door dichtbij elkaar te zijn  
Samen zijn  
Is sterker dan de sterkste storm  
Gekleurder dan 't grauwe om ons heen  
Want samen zijn  
Ja samen zijn  
Dat wil toch iedereen  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

M'n vriendje, mag ik even aan je hangen  
Je warmte voelen, ook al is 't maar heel kort  
Heb jij dat ook, gevoel van rust dat je bekruipt  
Als je me aankijkt  
Want 't is alsof de nachten samen zoveel meer 
en echt gemeend zijn  
Heb jij dat ook, gevoel van tijdloosheid, dat 't 
wel voor altijd  
Door kan blijven gaan  
Door die gevoelens blijf ik naast je staan  
 
Samen zijn  
Is samen lachen, samen huilen  
Leven door dichtbij elkaar te zijn  
Samen zijn  
Is sterker dan de sterkste storm  
Gekleurder dan 't grauwe om je heen  
Want samen zijn  
Ja samen zijn  
Met z'n twee te beleven, een te zijn  
Samen zijn 

 


